
Beelden van Neeltje…

Mijn vroegste beeld: Neeltje achter haar bureau in de buurtwinkel met een 

kopje thee. Wij praten over de problemen in de buurt en over het ontkalken 

van de waterketel.

Een volgend beeld: Neeltje die toneel speelt. Met verve vertolkt zij heel 

verschillende rollen. Zij trekt de aandacht met haar mooie donkere stem, haar 

manier van lopen en bewegen.

Nog een beeld: Neeltje weet zich te kleden. Vroeger heel veel zwart later ook 

wit . De laatste jaren steeds meer kleur…

Neeltje die pronkt met haar fraaie benen…

Een fijn beeld: Neeltje roerend in haar potten en pannen. Zij kookt graag voor 

vrienden, met truffels met spekjes, met grote stukken vlees op zijn Frans met 

vis op zijn Vietnamees. Dan weer heerlijk boers, dan weer lekker luxe.

Een sterk beeld: Neeltje lekker lang tafelend met vrienden en veel wijn. Nee 

geen sterke drank want naar eigen zeggen komt er dan een heel lelijk Neeltje 

naar boven.

Een inspirerend beeld: De vele gesprekken bij Neel aan tafel. De plek waar 

meningen worden gevormd, getuigenissen afgelegd, emoties verwerkt, 

depressies bezworen.

Ons beeld van Neeltje als voorzitster van Atelier K&K. Een en al aandacht. Wat 

kan zij luisteren en zich concentreren om de problemen van anderen op te 

lossen. 

Het beeld dat ik wil vasthouden: Neeltje die naar mij lacht.

 


